
SAAMO Borgerbaan

Turnhoutsebaan 236

2140 Borgerhout

Je kan ons bellen tijdens onze openingsuren

03 270 39 46

 
Iedereen is welkom.     Zonder afspraak.     Gratis

Contact

MAANDAG

DINSDAG

DINSDAG 3 EN 31 MAART

DINSDAG 10, 17 EN 24 MAART

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG 7 MAART

13U00 – 16U00

13U00 – 16U00 

17U00 – 19U00

18U00 – 20U00

09U30 - 12U30

13U00 – 16U00

09U30 - 12U30

13U00 – 16U00

maart
Maandkalender

V.U. Ilse Hackethal, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen



Je bent altijd welkom in het buurtwerk
zonder afspraak. Kom iets drinken, de
krant lezen of een spelletje spelen.

MEEPRATEN OVER HOE DIT
BUURTWERK WERKT? 
Buurtwerk dat maken we samen. 
Wil jij komen meepraten over 
hoe dit buurtwerk werkt? 
Kom langs en spreek een 
medewerker aan. 

Vanaf nu zijn we elke vrijdag open van
9u30 tot 12u30. Farah en Daphne zijn

nieuw in het team van Borgerbaan en ze
kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.

In maart leren we elkaar beter kennen en
denken we samen na over de nieuwe

projecten: Mensen in een precair verblijf
en Democratie. Welkom voor koffie en om
mee plannen te maken voor de toekomst.

DONDERDAG 5 EN 19 MAART
10U00 - 12U00
Samen sterker

Heb je interesse in sociale thema’s? We
praten en denken samen na over onze

sociale rechten en wat er beter kan. We
denken verder na over wat we dit jaar

met onze groep willen maken.

DINSDAG 17 MAART 17U00 – 20U00

We gaan samen praten over waarom
sommige mensen geen toegang krijgen

tot hun sociale rechten. Dat gebeurt
soms door discriminatie en racisme.

We willen nadenken over hoe dit
anders kan. Daarom bespreken we
welke boodschap die we als groep

willen maken voor 21 maart, de dag van
verzet tegen Racisme.

ZATERDAG 21 MAART nemen we onze spandoeken
& borden mee naar de Mars tegen Racisme, start

aan het Operaplein in Antwerpen om 16u, einde om
20u aan Park Spoor Oost. We spreken rechtstreeks

af voor het Opera gebouw, dus neem alvast wat
bordjes mee tijdens de week.

21 maart is door de Verenigde Naties gekozen ter nagedachtenis aan
het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika) in 1960, waar de politie het

vuur opende op een vreedzame demonstratie tegen apartheid.

DONDERDAG 6 & 26 MAART  13U00 – 16U00
Buurtmakerij

We gaan samen naar de Turnhoutsebaan. 
We nemen een analoog fototoestel mee.
Wat zien we in de straat? Wat is speciaal? 
Wat vind jij mooi, raar of belangrijk?
We wandelen samen, kijken goed rond en
maken foto’s. Iedereen kan meedoen.
 
Meer info: Stéphanie

DINSDAG 31 MAART 9U30 – 13U00
Startbrunch vrouwenwerking (Zermatt)

We starten onze vrouwenwerking met een
gezellige brunch in Zermatt. 
We eten samen en praten samen.
Wat willen we hier doen in de toekomst? 
Waar hebben jullie nood aan? 
Jullie ideeën zijn belangrijk. 
Samen beslissen we hoe deze momenten
eruit zullen zien.
Vanaf dan is Zermatt elke
dinsdagvoormiddag open voor vrouwen
(enkel voor FLINTA). 
Een fijne en veilige plek om elkaar te
ontmoeten en samen tijd door te brengen.
 
Meer info: Maryline & Stéphanie

Daphne

Farah 


